
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Koen

tijdens de uitvaartplechtigheid op ZATERDAG 19 MAART 2022

om 9.00 uur in de aula Chrysant van crematorium Pontes,

J. Moretuslei - Wilrijk (hoek Legerstraat).

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula vanaf 8.45 uur.

De crematie heeft voordien plaatsgevonden. De urne van Koen zal

nadien een plaatsje krijgen in zijn vertrouwde familiekring.

Familie Van Vlaenderen - De Gezelle

p/a Het Uitvaarthuis

Koekoekstraat 41 - 2630 Aartselaar

Ingrid De Gezelle,                                                zijn levenspartner,

Stijn Van Vlaenderen,

Britt Van Vlaenderen en Ruben,

Stijn Vangenechten,

Thomas Van Laer en Sarah,

Matthias Van Laer,                                                      zijn kinderen,

Vera Van Vlaenderen,

Freddy (  ) Van Vlaenderen,                                   zijn zus en broer,

Filip Cooreman,

     Michelle,

     Maxime,

Kristel-Ann Cooreman en Luc,

     Evelien en Maarten,

          Josse,

          Nelles,

     Jonas en Sara,

     Manouk,                                                    zijn neven en nichten,

Willy en Mia De Gezelle - Jacobs,

     Dirk en Katlien,

          Siebe,

          Arne en Victoria,

     Luc en Evi,

          Jaro,

          Lisa,

     Christophe en Myriam,

          Lysander,

          Aymeric,                                                    hem zeer genegen,

de families Van Vlaenderen, Smout, De Gezelle en Jacobs,

melden u met droefheid het overlijden van

Gepassioneerd leerkracht - Sint-Ritacollege Kontich

Getalenteerd schaker bij de Kon. Mechelse Schaakclub

Creatieve duizendpoot

Wilrijk, 26 april 1960

Reet, 11 maart 2022

Indien u dat wenst, kan u de uitvaartplechtigheid live volgen via:

https://pontes-wilrijk.livestream.fdesigner.eu

inlogcode: KOVAVL

Koen Van Vlaenderen



03/289 76 79

H E T H U I SU I T V A A R T
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Schilderij: Koen Van Vlaenderen

What is love?
The total absence of fear
said the Master;

What is it we fear?
Love, said the Master.

Anthony de Mello
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